Steunin derug ........

In het leven hebben we vaak een houvast nodig. Een ziek iemand zoekt steun
bij medicijnen; een bejaarde zoekt steun aan een rollator en een kind zoekt
steun bij de pluche knuffel. Men wil zich veilig voelen.

Helaas zijn er ook problemen in het leven, waarbij medicijnen of een metalen
heup niet voldoende zijn. Dan gaan we op zoek naar medemensen. Een kind
gaat dan naar moeder of vader; geliefden zoeken warmte in elkaars armen.
Mensen willen houvast kunnen ervaren, kunnen voelen.

Vaak ook staan wij alleen en eenzaam in het leven, zodat geen mens ons lijkt te
kunnen helpen. Tijdens een huisbezoek zei een vrouw onderlaatst tegen mij:
“Kapelaan, als ik de rozenkrans niet had, dan zou ik gek worden van verdriet.” In
de rozenkrans had deze mevrouw de enige steun gevonden die haar in haar
leed kon helpen. Vele mensen hebben in de rozenkrans houvast gezocht en
gevonden in droevige tijden.

Terwijl de parels/ kralen door je vingers glijden, ervaar en voel je de vrede en
troost. Nog veel meer voel je de verbondenheid met de beste der mensen: ons
aller Moeder Maria. Zij brengt ons gebed als onze voorspreekster bij haar zoon
Jezus Christus en samen met Maria volgen we de weg van Jezus en daardoor
ervaren we in ons verdriet Zijn troost en kracht. Zijn weg gaan betekent dat we
met Hem vreugde en ontspanning genieten (denk aan een bruiloft als die te
Kanaan of op visite zijn bij vriend Lazarus en zijn zusters), maar ook medelijden
tijdens alle vervolgingen en bedreigingen.

Met de rozenkrans bidden, staan we eigenlijk al midden in het mysterie van
Gods genade en barmhartigheid. Uiteindelijk zal Onze-Lieve-Heer in de hemel
ons de ultieme troost aanreiken: door in Hem te geloven en Christus na te
volgen overwinnen wij de lichamelijke dood en overwinnen wij pijn, verdriet, ja,
alle aardse leed! De opstanding uit de dood zal dan ook ons deel zijn en het
wonder van Pasen is dan ook op ons van toepassing: verrijzenis! Dat de
rozenkrans ons mag helpen ons meer toe te vertrouwen aan God, Jezus en
Moeder Maria.

Onze Lieve Vrouwe ten Nood, bid voor ons!
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