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“Geloof als baken
van licht en hoop”



Parochieblad De Verbinding is een magazine van de 
Regio WestfrieslandZO! bestaande uit de samenwerkende 
rk-parochies van Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek
Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Regiosecretariaat/Centraal Ondersteunings Punt: 
Hoofdstraat 205, Bovenkarspel. 
Tel 0228-597938 / 06-18 44 33 66

www.parochieswestfrieslandzo.nl
secretariaat@parochieswestfrieslandzo.nl

Pastoraal team onder leiding van 
pastoor-moderator Samuel Marcantognini:
Pastoor Andrea Geria 	 tel.: 06-26788605
Kapelaan Peter Piets 	 tel.: 06-57918746
Kapelaan Wim Zürlohe  	tel.: 06-55816434

Parochiebestuur van de regio onder leiding van 
vicevoorzitter Gerard Lakeman: 
vicevoorzitter@parochieswestfrieslandzo.nl

LOCATIES

Parochie Sint Martinus
Hoofdstraat 205, Bovenkarspel
Tel. 0228-597938
www.sint.martinuskerk.nl
contact@sint.martinuskerk.nl

Parochie Heilige Laurentius
Streekweg 216, Hoogkarspel
Tel. 0228-563841  
www.phlh.nl
secretariaat@phlh.nl

Parochie Heilige Nicolaas
Pieter Janszoon Jongstraat 45, Lutjebroek
Tel. 0228-541332
parochienicolaas.nl
secretariaat@parochienicolaas.nl

Parochie St. Franciscus Xaverius 
Kwakerpad 3, Enkhuizen
Tel. 0228-312952   
www.xaverius.nl
fxaverius@hetnet.nl

Parochie St. Johannes de Doper
Zesstedenweg 158, Grootebroek
Tel. 0228-515126  
johannesdedopergrootebroek.nl
secretariaat@johannesdedoper.info

Parochie St. Lucas
Westeinde 2, 1606 CZ Venhuizen
Tel 0228-541332 (bereikbaar maandagmiddag)
info@sintlucasparochie.nl

Het Baken van Licht

Wanneer de dag soms grijs kleurt of het zicht vertroebelt raakt,
Is er dat vaste punt, dat de somberheid doorbreekt,
Niet met een felle schijn, maar zacht en heel nabij,
Een vriendelijk licht dat zegt: “Je bent erbij,  je hoort erbij.”

Dat baken is het geloof, een vlam die nooit vergaat,
Een stille zekerheid, hoe hard de wind ook slaat.
Het schijnt in onze ziel, een warm en heilig licht,
Dat elke schaduw breekt, en hoop aan ons toont in het gezicht.

Het leidt ons door de mist, als een betrouwbare gids,
En toont de weg naar huis, waar vrede en rust is.
Geen angst kan ons nog vangen, geen leegte die ons schaadt,
Zolang dat baken brandt, zolang ons geloof bestaat.

Dus hef je hoofd omhoog, kijk naar die vaste straal,
Het geloof als baken van licht, een eeuwig, prachtig verhaal.

Foto omslag: de kerk van de
Heilige Nicolaas in wintertijd.
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Maar leven wij met hoop? Zijn wij 
hoopvolle mensen? Waar is hoop 
vandaag nog te vinden? Hoop die niet 
teleurgesteld wordt en die sterker is 
dan alledaags optimisme. Dat kan niet 
een product zijn van louter menselijk 
denken, geen resultaat van menselijke 
onderhandelingen, geen goedkope 
oplossing. Dat weten we inmiddels al 
maar te goed. Alleen een gave van de 
Hemel kan echte hoop zijn.

En die gave, deze hoop, is een persoon. 
Dat vieren we elk jaar met Kerstmis. 
Een gave van God uit de Hemel. Het 
Kind Jezus, God zelf die de geschiede-
nis van de mensheid binnenkomt. God 
die één van ons wordt en zich onder-
dompelt in onze ellende. Een ontmoe-
ting, een ervaring die mogelijk is voor 
iedere mens die daarvoor openstaat. 

En dat is veel meer dan eenvoudig op-
timisme, veel meer dan een positieve 
kijk op de toekomst.
Er is hoop. Hoop voor de herders in 
Betlehem, de armen, de kleinen, de 
ongelukkigen van toen. En er is ook 
hoop voor de armen van vandaag, 
de lijdenden van deze tijd, de teleur
gestelde mensen van deze moderne 
samenleving. Hoop voor de wijzen uit 
het Oosten, de nieuwsgierigen en gelet-
terde mensen van toen. En zo is er ook 
hoop voor de zoekenden van vandaag, 
mensen die geen rust vinden en geen 
genoegen nemen met de horizontale 
perspectieven die ons dagelijks op aller-
lei manieren worden voorgeschoteld.

Het Kind van Betlehem is het gezicht 
van onze hoop. De mens is niet meer 
alleen op zijn weg, want God komt als 

Met de komende kerstdagen en de jaarwisseling sluiten we het 
Jubeljaar van de Hoop, zoals onze dierbare paus Franciscus het  
heeft willen kenmerken, af. In een tijd van grote onzekerheden,  
vrijwel overal in de wereld en zo vaak in het hart van de mensen, 
is de hoop een groot goed. “Hoop doet leven” zeggen wij, hoop 
is belangrijk om door moeilijke tijden heen te komen, hoop biedt 
mogelijkheden voor de toekomst.

EEN HOOPVOLLE KERST

deelgenoot van het lot van de mens, van 
zijn armoede, zijn lijden, zijn duisternis. 
Kerstmis is het bewijs dat geen duis-
ternis te donker is om door het licht 
van Gods liefde verdreven te worden. 

Kerstmis is ook vandaag het antwoord 
van God op onze dorst naar alles wat 
wij missen. Vooral de hoop die niet 
teleurgesteld wordt. 
Het enige dat ons nog ontbreekt om 
die hoop te ontvangen, is op weg te 
gaan. Ons gehoor, onze blik, ons hart 
naar Betlehem richten. Ook vandaag 
wordt een Redder voor ons geboren!

Namens het pastoresteam wens ik u 
allen Zalig Kerstmis en een gezegend 
Nieuwjaar 2026!

Pastoor Samuel
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Hiervoor is een voorstel geschreven 
welke met de zes parochieraden van de 
regio besproken is. Opmerkingen van-
uit deze bespreking zijn meegenomen 
in het bestuursmodel voor de regio 
waarna het bestuursmodel voor de toe-
komst op 28 oktober 2025 definitief is 

Halverwege 2026 loopt de be-
noemingsperiode van een aantal 
parochiebestuursleden af en zijn 
niet meer herbenoembaar. Dit 
was voor het parochiebestuur de 
aanleiding om na te gaan hoe het 
bestuursmodel voor de regio er in 
de toekomst uit zou moeten zien. 

Nieuws vanuit het parochiebestuur
vastgesteld door het parochiebestuur. 
Naar aanleiding van het toekomstig 
bestuursmodel zijn de volgende 
besluiten genomen door het parochie-
bestuur:

•	 Per 1 januari 2026 zal de naam van 
de parochieraad gewijzigd worden 
in Locatieraad (LR). 

	 Hiervoor is gekozen omdat in de 
wandelgangen de benamingen van 
parochiebestuur en parochieraad 
regelmatig door elkaar gebruikt 
worden.

	 Dit besluit houdt in dat alle leden 
van de parochieraad dan lid zijn van 

de Locatieraad. Voor de benoemin-
gen heeft dit geen verdere conse-
quenties. 

	 Het is de bedoeling dat we vanaf de 
vermelde datum ook alleen nog maar 
de naam Locatieraad gaan gebruiken 
zodat deze naam zo spoedig mogelijk 
ingeburgerd wordt.

Vervolg op pagina 6



Vieringen-agenda

Wijzigingen voorbehouden!

Check voor de meest actuele informatie op onze website www.parochieswestfrieslandzo.nl/W-F-Z-O/
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Zondag 14 december

Enkhuizen Xaveriuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Grootebroek Johannes de Doperkerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Grootebroek

Hoogkarspel Laurentiuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe 

Zondag 21 december

Bovenkarspel Martinuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe 

Lutjebroek H. Nicolaaskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Woensdag 24 december Kerstavond

Bovenkarspel Martinuskerk
18.00 uur Gezinsviering met Gezinsliturgiegroep
20.30 uur Kerstnacht met kapelaan Peter Piets

Lutjebroek H. Nicolaaskerk
18.00 uur Gezinsviering met Gezinsliturgiegroep
21.00 uur Kerstnacht met VOPgroep Lutjebroek met 
samenwerking van JoKo

Enkhuizen  Xaveriuskerk
17.00 uur Kerstmusical
18.00 uur Kerstmusical
20.00 uur Kerstnacht met kapelaan Wim Zürlohe

Grootebroek Johannes de Doperkerk
20.00 uur Kerstnacht met pastoor Andrea Geria

Hoogkarspel Laurentiuskerk
17.00 uur Gezinsviering met Gezinsliturgiegroep 
19.00 uur Kerstnacht met VOPgroep Hoogkarspel

Donderdag 25 december 1e kerstdag

Bovenkarspel Martinuskerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Bovenkarspel

Lutjebroek H. Nicolaaskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Andrea Geria

Enkhuizen  Xaveriuskerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Hoogkarspel Laurentiuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Vrijdag 26 december 2e kerstdag

Bovenkarspel Martinuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe en 
JoKo

Zondag 28 december 

Enkhuizen  Xaveriuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Grootebroek Johannes de Doperkerk
10.00 uur Oudejaarsviering met VOPgroep Grootebroek

Hoogkarspel Laurentiuskerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Hoogkarspel 

Woensdag 31 december

Bovenkarspel Martinuskerk
19.00 uur Oudejaarsviering met VOPgroep Bovenkarspel

Hoogkarspel Laurentiuskerk
19.00 uur Oudejaarsviering met VOPgroep Hoogkarspel

Zondag 4 januari

Bovenkarspel Martinuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Lutjebroek H. Nicolaaskerk
10.00 uur Nieuwjaarsviering met VOPgroep Lutjebroek

Zondag 11 januari

Enkhuizen  Xaveriuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Grootebroek Johannes de Doperkerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Hoogkarspel Laurentiuskerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Hoogkarspel 

http://www.parochieswestfrieslandzo.nl/W-F-Z-O/


•	 Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er in het restaurant 
van het verzorgingshuis Bosmanstichting in 
Venhuizen een viering met wisselend eucharistie­
viering, Woord en communieviering en oecumenisch 
avondgebed.

•	 Elke woensdagochtend om 10.30 uur is er in 
Rigtershof in Grootebroek een viering.

•	 Elke vrijdagochtend om 9.45 uur is er in het 
Noorderlandhuis in Hoogkarspel een viering.

Diverse vieringen worden uitgezonden 
via Kerkdienstgemist.nl
U kunt de vieringen ook op een later moment terugkijken.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2422-St-Martinuskerk-Bovenkarspel
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2453-Johannes-de-Doper-Grootebroek
U kunt de vieringen van de Laurentiusparochie Hoogkarspel terugluisteren: 
https://www.kerkomroep.nl/?mp=11050#/kerken/11050
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Zondag 18 januari

Bovenkarspel Martinuskerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Bovenkarspel

Lutjebroek H. Nicolaaskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 25 januari

Enkhuizen  Xaveriuskerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Hoogkarspel Laurentiuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 1 februari

Bovenkarspel Martinuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Lutjebroek H. Nicolaaskerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Lutjebroek 

Zondag 8 februari

Enkhuizen  Xaveriuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Grootebroek Johannes de Doperkerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Grootebroek

Hoogkarspel Laurentiuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Zondag 15 februari

Bovenkarspel Martinuskerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Bovenkarspel

Lutjebroek H. Nicolaaskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Woensdag 18 februari

Lutjebroek H. Nicolaaskerk
19.00 uur Aswoensdagviering met kapelaan Andrea Geria

Hoogkarspel Laurentiuskerk
19.00 uur Aswoensdagviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 22 februari

Enkhuizen  Xaveriuskerk
10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets 

Grootebroek Johannes de Doperkerk
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Hoogkarspel Laurentiuskerk
10.00 uur Viering met VOPgroep Hoogkarspel 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2422-St-Martinuskerk-Bovenkarspel 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2453-Johannes-de-Doper-Grootebroek
https://www.kerkomroep.nl/?mp=11050#/kerken/11050
http://kerkdienstgemist.nl
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Nieuws vanuit de regio

De parochies aan het woord

Vervolg van pagina 3

•	 Het streven is om vanaf 1 januari 2027 
het huidige parochiebestuur om te 
zetten naar een parochiebestuur van 
vijf personen die op basis van func-
tie/kwaliteit zitting zullen hebben in 
het parochiebestuur van de regio.

	 Voor de functies van vicevoorzitter, 
penningmeester, secretaris en lid 
van het toekomstige parochiebe-
stuur zullen profielbeschrijvingen 
gemaakt worden waarna er actief 
gezocht gaat worden naar personen 
die deze functies kunnen vervullen. 
De pastor administrator van de regio 
is uit hoofde van zijn functie de 
voorzitter.

•	 Vanaf maart 2026 zal in het vierin-
genrooster voor de regio elke zondag 
om 10:00 uur een eucharistieviering 
ingepland worden in de Martinus-
kerk van Bovenkarspel.

	 Dit om voor alle parochianen binnen 
de regio duidelijkheid te geven om-
trent de plek waar altijd een eucharis-
tieviering is op de zondagmorgen. 

	 Daarnaast zullen er, uitgaande van de 
huidige bezetting en uitzonderingen 
daargelaten, in twee parochiekerken 
binnen de regio op zondagmorgen 
om 10:00 uur een eucharistievie-
ring en een Viering Onder leiding 
van Parochianen (VOP) ingepland 
worden. De ene week in Hoogkarspel 
en Grootebroek, de andere week in 
Lutjebroek en Enkhuizen.

Verder zijn wij op zoek naar personen 
die het Centraal OndersteuningsPunt 
(COP), al dan niet tegen een (vrijwilli-
gers)vergoeding willen gaan bemensen. 

Wanneer iemand belangstelling heeft 
voor een functie binnen het COP en/
of wat meer informatie hierover wil 
verkrijgen, kan contact opgenomen 
worden met de vice voorzitter van het 
parochiebestuur, de heer Lakeman 
(glakeman@quicknet.nl).

G. Lakeman

Gemengd koor Sint Caecilia van 
de Rooms Katholieke parochie 
Sint Franciscus Xaverius 
Enkhuizen viert 250-jarig 
bestaan.
Nadat de parochianen van Enkhuizen 
lange tijd gedwongen waren de vie
ringen in een schuilkerk te houden 
werden er vanaf het jaar 1775 plan-
nen gemaakt voor de bouw van een 

eigen kerk. Hoewel er notulen van 
die beginjaren ontbreken is het zeer 
aannemelijk dat er toen ook al een 
koor was. Jaap Braakman schrijft 
daarover in zijn boek “Gebouwd op 
schouders van het voorgeslacht”. We 
kunnen er dus vanuit gaan dat het nu 
nog steeds bestaande koor omstreeks 
1775 is opgericht. Maar wellicht dat er 
voor die tijd ook al een koor bestond. 

En dat is nu bijna 250 jaar. Daarmee is 
dit koor overigens niet het oudste koor 
van Nederland. Het koor St.Antonius 
Abt Terheijden bijvoorbeeld bestaat 
inmiddels al 275 jaar.  Maar grote kans 
dat St.Caecilia in Enkhuizen, inmid-
dels een gemengd koor,  wel het oudste 
koor in ons Bisdom is.   Een reden om 
bij stil te staan maar ook om te vieren. 
Op 30 november was er daarom een 
grote jubileumviering met vier Heren 
met medewerking van Deo Juvante 
Bovenkarspel/Grootebroek.

Allerzielenviering Lutjebroek
In Lutjebroek is het gebruikelijk om 
elk jaar op 2 november de overledenen 
te gedenken die ons in het afgelopen 
jaar zijn ontvallen. Ieder jaar bereiden 
we altijd met veel liefde en zorg deze 
viering voor.
Het is altijd een mooie en waardige 
viering, waarin we altijd proberen om 
troost en hoop te bieden. Met mooie 

21 Oktober kwamen alle parochieraden en bestuur in de dagkapel van de St. Martinus bij elkaar om het voorstel te bespreken.

mailto:glakeman%40quicknet.nl?subject=
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gedichten, gebeden en liederen ver-
warmen we de mensen die een geliefde 
hebben verloren. 
De overledenen worden met het noe-
men van de naam in het licht gezet en 
deze kaarsen blijven de hele viering 
branden. Soms wordt er nog een kort 
in memoriam over deze persoon voor 
gedragen.
De mensen die aanwezig zijn in de 
kerk krijgen bij aanvang een bol en 
een waxinelichtje. Tijdens de viering 
planten alle mensen de bollen in 

manden die klaarstaan en steken we 
het waxinelichtje aan. Deze worden bij 
de manden met bollen en de foto’s van 
de overledenen neergezet. De lichtjes 
blijven na de viering ’s avonds en ’s 
nachts branden in de donkere kerk tot 
ze helemaal op zijn.
De manden worden na het einde van 
de viering naar het kerkhof gebracht 
zodat de bollen zich kunnen ontwik-
kelen tot een mooie tulp in het voor-
jaar, als teken van het nieuwe leven. 
Wij nodigen de mensen ook uit om 
gedurende het jaar het proces van dit 
nieuwe leven te volgen. 
Na de viering kunnen de mensen met 
een brandende grafkaars hun dierba-
ren bezoeken op het, speciaal op deze 
avond, verlichte kerkhof.
De bollen die over zijn planten we in 
twee plantenbakken in hartvorm die 
op het kerkhof staan. Als de tulpen 
uitgekomen zijn geeft dit een kleurrijk 
geheel op het kerkhof.
Mensen zijn altijd dankbaar dat zij bij 
deze bijzondere viering aanwezig zijn 
geweest.

Vrijwilligersmiddag parochie 
St. Franciscus Xaverius
Wat een geweldige middag was het op 
9 november jl. Vanaf het moment dat 
de deuren open gingen, hing er een 
warme en vrolijke sfeer in de kerk. De 
vrijwilligers – het kloppend hart van 
de parochie – werden getrakteerd op 
een goedgevuld programma vol mu-
ziek, gezelligheid en verrassingen.
De middag begon met een sfeervolle 
zangronde in de kerk. Er werden door 
de 85 aanwezigen gezamenlijk liede-
ren van alle vier de koren gezongen. 
Van “trommelen op olifantenbillen” 
tot “ik zou weleens willen weten”. Het 
enthousiasme spatte eraf, en menigeen 
wiegde mee op de maat van de muziek. 
Daarna werd het feest voortgezet in 
de parochiezaal. Alle mensen waren 
ingedeeld in groepjes van 6-7 perso-
nen, waarbij jong en oud door elkaar 
zat. Met een drankje in de hand werd 
de verloting gehouden. Pastoor Andrea 
Geria mocht de trekking doen. De 
derde prijs, een zakje hemelse bloem-
bollen ging naar Gerda van Berkel. 
“Dank voor je inzet, laat het groeien“ was 
de boodschap die erbij zat. De tweede 
prijs, heilige (chocolade) boontjes, ging 
naar Marieke Hofstede: “Voor wie altijd 
energie steekt in het goede werk”. 
De eerste prijs, een geheel verzorg-
de boottocht door de grachten van 
Enkhuizen, werd gewonnen door 
Jolien Marsman. Ze mag hiervoor drie 
personen meenemen: “Samen varen, 
samen genieten!”
Daarna brak het moment aan voor de 
pub quiz, met als quizmaster, Jolien. 
De teams testten hun kennis over van 
alles: van algemene kennis tot weetjes 
over de parochie. De competitie was 
fanatiek, maar de sfeer bleef goed, 
precies zoals het hoort.

Het team, genaamd de Pinda’s, werd 
met 17 punten nummer 1 en de deel-
nemers kregen allemaal een kerst tasje 
met iets lekkers uitgereikt. Voor de 
winnaar van de poedelprijs (een staan-
de ovatie) moest er nog gestreden wor-
den door twee teams. Zij kregen een 
benaderingsvraag: Hoeveel vrijwilli-
gers zijn er in onze kerk werkzaam? Ze 
schatten 140 en 148. Geen van beide 
had het juiste aantal geraden, want het 
zijn er 183! Het team, met als naam 
de Winnaars, kreeg vervolgens een 
staande ovatie.

Na dit alles werden we nog verrast door 
Rene Bleeker met een West-Friese voor-
dracht (Kees Stet), die met veel humor 
en herkenning werd gebracht. Natuur-
lijk ontbraken de hapjes en drankjes 
niet en met een glas drinken, een blokje 
kaas en een bitterbal in de hand werd 
er nog lekker nagepraat met elkaar.
Kortom: een hartverwarmende mid-
dag vol saamhorigheid, dankbaarheid 
en plezier.
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Het is stil op de pastorie.
24 februari 2022: oorlog in Oekraïne.
Opvang van vele vluchtelingen was 
noodzakelijk.
De parochie stelde al heel snel de pas-
torie hiervoor beschikbaar.
De pastorie werd aangepast. Eén kamer 
bleef voor het secretariaat beschikbaar. 
Koren en werkgroepen gingen repete-
ren en vergaderen in de sacristie van de 
kerk. De pastor verhuisde zijn werkplek 
naar Bovenkarspel.
En in maart kreeg de pastorie al bewo-
ners. 
Een heel gezin van vijf personen en de 
taal was enkel Oekraïens. Met compu-
ter, telefoon en “translate” proberen 
elkaar te verstaan en te begrijpen. Het 
hele gezin ging hard aan de slag om 
Nederlands te leren. De kinderen gin-
gen naar school en de ouders hielpen 
aanvankelijk in en rondom de kerk tot 
beiden werk vonden om in hun eigen 
onderhoud te kunnen voorzien. 
Er waren goede contacten, goede zorg 
voor de pastorie en zeker ook hun 
gastvrijheid en dankbaarheid. De 
telefoon was steeds minder nodig voor 
de vertalingen. Vanuit de parochie 
hadden meerdere personen contact 
met hen en was er hulp en steun waar 
nodig. Deze situatie was inmiddels 
zeer vertrouwd. Het gezin was betrok-
ken bij het wel en wee van Venhuizen.

En toch….. was een verhuizing nood-
zakelijk na drie en half jaar in ver-
band met allerlei wetten en regels van 
gemeente en overheid.
Per 1 oktober woont ons gezin van de 
pastorie in een goede opvangwoning in 
Enkhuizen. Het is stil op de pastorie.
Ons Oekraïens gezin heeft de pastorie 
uitstekend beheerd en zeer schoon 
achtergelaten. Daarvoor onze dank. 
We wensen hen een goede toekomst en 
vrede in hun land.
Een ervaring om niet te vergeten.

M. Schrant, een ruimdenkend 
Pastoor in Bovenkarspel in 
“Onder de loep van Joep”
De archivaris van de St. Martinus, 
Joep Boon, duikt regelmatig in de 
geschiedenis en vindt daar juwelen 
van verhalen. We duiken terug in de 
tijd...
Een pastoor met een opvallende 
carrière, zo kan je Johannes Matthias 

(Jan) Schrant  wel noemen. Hij was 
pastoor in Bovenkarspel van 1811 tot 
1817.  Over zijn werk en werkzaam-
heden is heel wat geschreven en ook 
terug te vinden, op universiteiten, in 
bibliotheken en op internet. Hij is op 
24 maart 1783 in Amsterdam geboren 
en na zijn studie in Warmond op 28 
maart 1806 tot priester gewijd. Op 22 
jarige leeftijd! Hij werd kapelaan in 
´De Pool ,́ de Sint Anna parochiekerk 
aan de Prins Hendrikkade  in Amster-
dam en hij begon in 1807 een van de 
eerste katholieke tijdschriften ´Menge-
lingen voor Roomsch-Catholijken’.  De 
vijf jaargangen zijn bijna geheel door 
Schrant zelf vol geschreven, met po-
gingen tot hereniging der kerken. Hij 
was een ruimdenkend en begenadigt 
prediker die opriep tot verdraagzaam-
heid en dat werd hem door de con-
servatieve aartspriester J. Cramer niet 
in dank afgenomen. Hij werd door 
hem min of meer verbannen naar het 
verre Bovenkarspel waar hij al op 28 
jarige leeftijd pastoor werd. In schijn 
bevordering (tot Pastoor), in feite een 
vernedering, van stads naar dorps-
geestelijke. Daar was Schrant niet 
blij mee. In 1807 schreef een andere 
priester “In de streek, dicht bij Enkhui-
zen staat een klein bouwvallig kerkje, in 
een boerenhooyschuur gemaakt, zonder 
orde of geschiktheid. Des priesters woning, 
die er omheen ligt is mede bekrompen” 
Nee, Schrant zal dit niet als promotie 
gezien hebben. “Gelukkig  dat  ik mij 
niet verveelde en in mijne ambtsbezig-
heden en geliefkoosde letteroefeningen 
mijn troost zocht en vond.” In Boven-
karspel werd de welsprekende pastoor 
op handen gedragen en toen hij in 1817 
het verzoek kreeg om in Gent hoogle-
raar te worden en na een verkenning 
aldaar besluit de benoeming te aan-
vaarden smeekten de parochianen hem 
om hier te blijven.
“Teruggekeerd van mijne reis gaf ik de 
gemeente kennis van mijn besluit, toen de 
gemoederen in beweging kwamen.  Men 
bad, men smeekte onder een bad van 
tranen, dat ik toch zou blijven. Men wilde 
al het mogelijke doen, zelfs een nieuwe kerk 
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en pastorie bouwen. Men drong bij mij 
aan om een inschrijflijst gereed te maken 
waarop een ieder kon intekenen. Ligt kon 
ik aan het verzoek gevolg geven, daar ik 
overtuigd was van het onuitvoerbare des 
aanbods. Wat kon men verwachten van 
eene gemeente met 300 communicanten 
waaronder zich enkele meer of minder 
vermogenden bevonden? Hoe bedroog ik 
mij, op een enkele avond, in een paar uur 
tijds was voor ruim Hfl. 13000 ingetekend 
waarvan Hfl.4000 door een alleen! Ik 
stond verbaasd en getroffen door zulk een 
liefdeblijk, besloot ik te blijven”. Overi-
gens speelde ook het feit dat inmiddels 
zijn ouders en zussen hier naar toe 
waren verhuist een rol. Hij schrijft 
een brief naar het ministerie van 
Onderwijs dat hij de benoeming niet 
aanvaardt. Prompt krijgt hij ’uit des 
koningsnaam’ een vertrouwelijke brief 
in zulke zeer vleiende en dringende 
bewoordingen dat hij meent niet in 
zijn weigering te mogen blijven volhar-
den. In Gent is Schrant van 1817 tot 
1830 professor Nederlands, het is zijn 
taak om in de zuidelijke Nederlanden, 
waar alles in Latijns en Frans gaat, de 
Nederlandse taal te promoten. Ook 
zet hij zich daar in , als inspecteur, 
voor het verbetering van het lager 
onderwijs. In 1830 wordt hij tijdens de 
Belgische revolutie verdreven uit Gent 
en wordt hij hoogleraar op de uni-
versiteit Leiden. Of hij als professor 
zoveel verdiende of met zijn boeken 
en vertalingen maar in Leiden koopt 
hij de buitenplaats Spawijck en doopt 
deze om naar Vreewijk. Hier zal hij op 

83 jarige leeftijd ook overlijden. 
Zijn oude parochie blijkt hij niet te 
zijn vergeten en krijgt in zijn testa-
ment Hfl. 1000,- . In 1971 eert het 
Gents stadsbestuur Schrant met een 
Johannes Schrantstraat en in de La-
kenhal van Leiden hangt een schilderij 
van hem. Ook in het archief van de 
Sint Martinusparochie is hij bewaard 
gebleven en ligt een steendruk van 
deze ‘gewichtige pastoor’! 

Heilige Mis in Grootebroek
Op zondag 9 november, feest van 
de kerkwijding van de sint Jan van 
Lateranen, was ik in Grootebroek voor 
een Eucharistieviering voor de regio 
Westfriesland Zuid Oost, met zang van 
Together.Het evangelie was dat van Je-
zus die de verkopers en geldwisselaars 
de tempel uitjaagt met een gesel (Jo. 2, 
13-22). Wat te denken van dit heftige 
verhaal?
Pastoor Andrea Geria en kapelaan 
Wim Zürlohe concelebreerden, dia-
ken Mark Lieshout assisteerde. Op 
deze zondag waren er mensen vanuit 
Lutjebroek, Bovenkarspel, Hoogkar-
spel, Venhuizen en Enkhuizen, zo’n 
125 gelovigen. Ook zag ik mensen uit 
Zwaagdijk Oost.
Het was een mooi en feestelijk gebeu-
ren. De kerk was feestelijk aangekleed, 
niet alleen met fraaie bloemversiering 
maar ook met guirlandes in de pause-
lijke kleuren. Het koor Together heeft 
mooi gezonmgen en na de H. Mis 
had ik gelegenheid om veel mensen te 
ontmoeten.

Natuurlijk kwam de vraag op hoe het 
verder moet met de kerken. De kerken 
in Venhuizen en Hem zijn gesloten, 
maar natuurlijk is men gehecht aan de 
eigen kerk. Het is moeilijk en pijnlijk 
om te zien dat er waarschijnlijk te 
veel kerken zijn om die allemaal open 
te kunnen houden. Dat erkennen de 
meeste mensen wel. Het is een vraag 
waar men er in de regio allereerst uit 
moet komen, voordat een dergelijke 
vraag aan mij wordt voorgelegd. Maar 
het blijft hoe dan ook pijnlijk als je 
niet meer alles kunt behouden, liever 
zouden we wegens plaatsgebrek nieu-
we kerken openen!
Het is in ieder geval mooi om te zien 
dat er geloof is en vuur om de bood-
schap van het evangelie door te geven 
en nieuwe mensen ermee kennis te 
laten maken.

Mgr. Dr. J. Hendriks
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De kracht van deze reis zat voor ons 
vooral in het samenzijn: samen op 
weg met een groep mensen, ieder met 
zijn of haar eigen verhaal. Met de dag 
groeide de verbondenheid en werd de 
groep hechter. Op vrijdag liepen we 
de kleine kruisweg. Mariet las bij elk 
beeld een gedicht of gedachte voor. 
Toen ze bij het gedicht ‘Leun op mij’ 
kwam, keken wij elkaar aan en begon-
nen spontaan te zingen.

Het zingen hebben we van huis uit 
meegekregen; het gaf ons veel steun. 
Ook zongen we mee met het koor dat 
de vieringen begeleidde. De koorleden 
waardeerden dat enorm, we kregen 
zelfs een dropje van de mannen als 
dank voor het meezingen.

Tijdens de slotavond hebben we samen 
het lied ‘Leun op mij’ gezongen. Dat 
moment was bijzonder: waar onze ou-
ders vroeger altijd voor anderen zon-
gen, stonden wij nu te zingen voor de 
groep. We voelden dat onze vader een 
beetje bij ons was, en onze moeder had 
tranen van ontroering in haar ogen. 
Het was één van de vele bijzondere 
momenten die we in Lourdes hebben 
mogen beleven.
Tegelijkertijd was het soms confronte-
rend om te merken dat onze moeder 
niet alles meer wist. Ontroerend was 
het dan ook om mensen te ontmoeten 
die vertelden dat ze onze ouders 6 jaar 
geleden hadden leren kennen via deze 

Lourdesreis en zij vertelden dat onze 
vader in het kleine kerkje in Gavernie 
op zijn mondharmonica had gespeeld. 
Er bleek zelfs een foto van te bestaan, 
die we later toegestuurd kregen. Dat 
raakte ons diep.

De reis was overweldigend: zoveel 
indrukken, het stralende weer, de 
bergen, de gedichten van Jules, de lieve 
mensen om ons heen, en iedereen die 
zich met hart en ziel inzette. Onze ge-
dachten en gevoelens gingen soms alle 
kanten op: het besef dat onze moeder 
achteruitgaat in gezondheid, maar 
ook de diepe dankbaarheid dat we dit 
samen mochten meemaken, met het 
gevoel dat onze vader dicht bij ons was 
en nog steeds is.

Dank aan iedereen die deze reis zo 
bijzonder heeft gemaakt.

Wij kunnen het iedereen aanraden om 
dit ooit te mogen ervaren.

Els Spigt, Sylvia Ooteman 
en Pauline Langeveld
	
Wilt u in 2026 (18 t/m 23-sep) met dé 
Westfriese Lourdes Vliegreis mee?  Er 
zijn al 27 reserveringen! Meld u aan 
bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 
0228-514040. 

Naar Lourdes met Groep West-
friesland als Huis voor de Pelgrim 
zorgvrijwilliger of brancardier in het 
zorghotel, en nog geen 60 jaar? 
Meld u meteen aan via 
info@huisvoordepelgrim.nl,
 dan doet u mee met de aanstellings-
procedure voor dé Westfriese 
Lourdesreis van 2026!

Westfriese Lourdes Vliegreis – Sinds 2002
Wat een bijzondere ervaring!

Op woensdag 17 september zijn 
wij, samen met onze moeder, 
naar Lourdes geweest. Toen onze 
vader in 2023 overleed, wilde 
onze moeder al graag die reis 
maken. Vlak voor vertrek brak 
zij echter haar heup, waardoor 
het toen niet doorging. Gelukkig 
hebben we de reis dit jaar als-
nog kunnen ondernemen via dé  
Westfriese Lourdes Vliegreis.

mailto:ham.vet%40quicknet.nl?subject=Westfriese%20Lourdes%20Vliegreis
mailto:info%40huisvoordepelgrim.nl?subject=
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  Bisdom Haarlem-Amsterdam                          
                 1 

Samen bouwen aan 
de toekomstige Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit ‘whitepaper’ worden de vertelde verhalen toegelicht, worden achtergronden geschetst en worden 
verdiepende vragen gesteld. Want hoewel alle verhalen herkenbaar zijn, zijn ze niet één op één te 
vertalen naar elke parochie. Daar is maatwerk voor nodig. Dit whitepaper wil daarin een hulpmiddel zijn, 
om vrijwilligers (inclusief bestuursleden) en pastorale beroepskrachten samen hun toekomstbeeld te 
laten creëren. Dat gebeurt door gesprek. Bij ieder interview worden daarom gespreksvragen en tips 
gegeven. Zo wordt iedereen uitgenodigd mee te bouwen aan Christus’ Kerk van de toekomst in bisdom 
Haarlem-Amsterdam.    

 

 

 

 

 

  

 

De rooms-katholieke Kerk staat op een uniek punt in haar bestaan. In West-Europa neemt het aantal  
katholieke gelovigen al enige decennia af. De oorzaak is veelzijdig en één concrete oplossing is er niet. 
Maar de gevolgen zijn voelbaar voor iedereen. Als gelovigen moeten we deze ontwikkelingen accepteren, 
zonder hopeloos te worden. Want hoewel onze Kerk er anders uit zal gaan zien, heeft ze wel degelijk een 
toekomst! Met elkaar mogen we die toekomst bewust vormgeven. De rijkdom van de rooms-katholieke 
Kerk is de verscheidenheid aan mensen en culturen, in de eenheid van geloof. Onze eenheid in 
verscheidenheid bouwt Christus’ Kerk op.1 En daarin nodigen we iedereen uit om mee te bouwen. Want 
we zijn Samen Kerk!       
De serie ‘Samen bouwen aan de toekomstige Kerk’ wil de ontwikkelingen in de Kerk van Bisdom Haarlem-
Amsterdam in beeld brengen. De explainervideo zet de feiten en cijfers op een rij, ingebed in de ervaringen 
van parochianen. In vijf vervolginterviews vertellen deze parochianen uitgebreid over hun inzet. Allemaal 
zijn zij actief als vrijwilliger: in parochiebesturen, locatieraden, gemeenschapsopbouw, catechese en 
caritas. Ieder van hen vertelt over de eigen ervaringen in de Kerk in ons bisdom; een Kerk waar zij op hun 
eigen manier aan bouwen, zelfs als dat betekent dat ze hun dierbare kerkgebouw moesten sluiten.  

  

  

 

 

Hoe worden wij 
tot een 

bloeiende, 
katholieke 

gemeenschap? 

Waarom willen 
mensen 

vandaag de dag 
bij de 

katholieke kerk 
horen?  

Wat heeft het 
jezelf inzetten 

voor een 
katholieke 

parochie voor 
meerwaarde? 

Wat moet er 
gedaan worden 
als een parochie 

niet meer zo 
bloeiend is? 

Ga naar “whitepaper” via de link: 
https://www.kathedraaltv.nl/samen-bouwen-aan-de-toekomstige-kerk
of scan de QR-code.

https://www.kathedraaltv.nl/samen-bouwen-aan-de-toekomstige-kerk


 Driekoningen
Evangelie van Mattheus 2, 1-23

    Jezus is geboren in Betlehem in de tijd dat Koning Herodes de baas 
  is in het land. Uit het Oosten komen de Wijzen in Jeruzalem aan. Een ster wijst hen de weg.
Ze vinden het Kind in de stal. Ze vallen op hun knieën en huldigen het Kind. Ze halen hun schatten 
tevoorschijn en geven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. Dan gaan ze terug naar hun land. 
Op de heenweg hebben ze gesproken met Koning Herodes. Hij vroeg hen om op de terugweg langs 

te komen om te vertellen over waar het Kind is. Ze gaan niet terug naar Herodes, want in een 
droom zijn gewaarschuwd om dit niet te doen. Ze nemen een andere weg terug. Als de Wijzen weg

   zijn, komt er in een droom een engel van de Heer bij Jozef. 
De engel zegt: “Sta op, neem het Kind en zijn 
moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf 
daar tot ik u waarschuw. Want Herodes wil 
het Kind doden.” Jozef staat daarom op en 
vlucht diezelfde nacht met het kind en zijn 

moeder naar Egypte. Als Herodes sterft komt 
er weer in een droom een engel van de Heer 

bij Jozef, die zegt: “Sta op, ga met het Kind en 
zijn moeder naar het land Israël, want zij die 
het Kind wilden doden, zijn dood.’ Jozef staat 

op, neemt het kind en zijn moeder mee en gaat 
terug naar het land Israël.

  Op verschillende plekken in wereld zijn oorlogen of
hebben slechte mensen de macht. De mensen daar voelen
zich niet veilig, hun leven wordt bedreigd en ze zijn bang.
Een deel van die mensen vlucht naar Europa, ook naar
Nederland, om veilig te zijn. Ze zijn vluchtelingen net als
Jezus, Maria en Jozef. 

Kindje Jezus in de kribbe,
 
Ik ben blij dat U er bent.
Ik wil U graag iets geven:
Ik geef geen goud, 
geen wierook en ook
geen mirre;
mijn kado voor U is een
kleine goede daad.
 
Amen
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het Kind in de stal. Ze vallen op hun knieën en huldigen het Kind. Ze halen hun schatten

tevoorschijn en geven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. Dan gaan ze terug

naar hun land. Op de heenweg hebben ze gesproken met Koning Herodes. Hij vroeg

hen om op de terugweg langs te komen om te vertellen over waar het Kind is. Ze gaan
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Jozef staat daarom op en vlucht diezelfde nacht met het kind en zijn moeder naar

Egypte. Als Herodes sterft komt er weer in een droom een engel van de Heer bij Jozef,

die zegt: “Sta op, ga met het Kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het

Kind wilden doden, zijn dood.’ Jozef staat op, neemt het kind en zijn moeder mee en

gaat terug naar het land Israël.

Wat fijn dat Maria,
Jozef en Jezus in
Egypte kunnen blijven
totdat het veilig is om
weer terug naar hun
land te gaan. Jezus
vraagt ons om gastvrij
te zijn voor vluchtelingen
in Nederland. Voor Jezus
is iedere vreemdeling een
kind van God, een mens
zoals jijzelf mens bent.
Het kan best dat je
vluchtelingen ontmoet,
bijvoorbeeld op school
of in de kerk. Soms
helpen kleine gebaren,
een goed woord of een
glimlach al. Laten we
allemaal ons best doen
met kleine dingen!

Driekoningen 
zagen een
sterre

 
RK Kids.nl is afhankelijk

van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen
door een donatie over te

maken op NL04 INGB
0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK
Kids.nl

 
 

 
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of
organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders.
Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

bit.ly/rkkids-
driekoningen--
meezingvideo
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Wat fijn dat Maria, Jozef en Jezus in
Egypte kunnen blijven totdat het veilig is om weer 
terug naar hun land te gaan. Jezus vraagt ons om 
gastvrij te zijn voor vluchtelingen in Nederland. 
Voor Jezus is iedere vreemdeling een kind van 

God, een mens zoals jijzelf mens bent.

Het kan best dat je vluchtelingen ontmoet,
bijvoorbeeld op school of in de kerk. 

Soms helpen kleine gebaren, een goed woord 
of een glimlach al. Laten we allemaal ons best 

doen met kleine dingen!

Op verschillende plekken in wereld zijn oorlogen of hebben 
slechte mensen de macht. De mensen daar voelen zich niet 

veilig, hun leven wordt bedreigd en ze zijn bang. Een deel van 
die mensen vlucht naar Europa, ook naar Nederland, om veilig te 

zijn. Ze zijn vluchtelingen net als Jezus, Maria en Jozef.

de achterkant is voor jou!

Driekoningen
zagen een sterre
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geen wierook en ook
geen mirre;
mijn kado voor U is een
kleine goede daad.
 
Amen
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Driekoningen

Evangelie van Mattheus 2, 1-23

Jezus is geboren in Betlehem in de tijd dat Koning Herodes de baas is in het land. Uit

het Oosten komen de Wijzen in Jeruzalem aan. Een ster wijst hen de weg. Ze vinden

het Kind in de stal. Ze vallen op hun knieën en huldigen het Kind. Ze halen hun schatten

tevoorschijn en geven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. Dan gaan ze terug

naar hun land. Op de heenweg hebben ze gesproken met Koning Herodes. Hij vroeg

hen om op de terugweg langs te komen om te vertellen over waar het Kind is. Ze gaan

niet terug naar Herodes, want in een droom zijn gewaarschuwd om dit niet te doen. Ze

nemen een andere weg terug. Als de Wijzen weg zijn, komt er in een droom een engel

van de Heer bij Jozef. De engel zegt: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder mee en

vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes wil het Kind doden.”

Jozef staat daarom op en vlucht diezelfde nacht met het kind en zijn moeder naar

Egypte. Als Herodes sterft komt er weer in een droom een engel van de Heer bij Jozef,

die zegt: “Sta op, ga met het Kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het

Kind wilden doden, zijn dood.’ Jozef staat op, neemt het kind en zijn moeder mee en

gaat terug naar het land Israël.

Wat fijn dat Maria,
Jozef en Jezus in
Egypte kunnen blijven
totdat het veilig is om
weer terug naar hun
land te gaan. Jezus
vraagt ons om gastvrij
te zijn voor vluchtelingen
in Nederland. Voor Jezus
is iedere vreemdeling een
kind van God, een mens
zoals jijzelf mens bent.
Het kan best dat je
vluchtelingen ontmoet,
bijvoorbeeld op school
of in de kerk. Soms
helpen kleine gebaren,
een goed woord of een
glimlach al. Laten we
allemaal ons best doen
met kleine dingen!

Driekoningen 
zagen een
sterre
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https://youtu.be/bS2uSukcSFw

